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In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we blij zijn nog steeds een aantal 
studenten te kunnen ondersteunen. Maar we schreven ook dat de omstandigheden 
steeds moeilijker worden om onze activiteiten ter plekke voort te zetten. Het is voor de 
contactpersonen en voor de studenten steeds lastiger geworden om de beurzen over 
te dragen en informatie uit te wisselen. Deze situatie heeft ons helaas doen besluiten 
definitief geen nieuwe studenten meer aan te nemen.  
 
 
Hoe nu verder 
We nemen dan weliswaar geen nieuwe 
studenten meer aan, we hebben 
voldoende reserve om de huidige 6 
studenten hun studie en een eventueel 
vervolg af te laten maken. Dat betekent 
dat we nog maximaal 6 jaar enkele 
studenten zullen ondersteunen. Door geen 
nieuwe studenten meer aan te nemen zal 
Tibet naar School haar activiteiten 
langzaam afbouwen.  
Daarom kondigen wij aan dat we als 
stichting nog maximaal 6 jaar bestaan.  
Door de ruimhartige donaties en 
verstandig financieel beleid hebben we nu 
geen donaties meer nodig. We zullen jullie 
natuurlijk met jaarlijkse nieuwsbrieven op 
de hoogte blijven houden hoe het met de 6 
studenten gaat die van ons nog een 
jaarlijkse beurs ontvangen. 

 
Terugblik  
Hoewel we voorlopig nog doorgaan, is het 
vooruitzicht van beëindiging van onze 
activiteiten misschien het moment eens 
terug te blikken.  
 

Maar eerst willen wij namens de leerlingen 
van de negen basisscholen, de individuele 
studenten en hun ouders onze diepe 
dankbaarheid uitspreken aan alle 
donateurs. Tibet naar School is een zeer 
succesvolle stichting geworden dankzij 
jullie, donateurs, soms al vanaf 1998!! 
Zonder jullie hadden niet bijna 1000 jonge 
Tibetaantjes de basisschool kunnen 
volgen en inmiddels bijna 200 studenten 
hoger onderwijs.  
 
Daarnaast willen wij de plaatselijke 
contactpersonen ongelofelijk bedanken 
voor hun werk ter plekke. Hun enorme 
inzet en betrokkenheid is/was 
onontbeerlijk. Onder soms zeer moeilijke 
omstandigheden zorgden zij ervoor dat het 
geld daar kwam waarvoor en voor wie het 
bedoeld was en dat de studenten hun 
beurzen ontvingen. Ze controleerden de 
voortgang van hun studie en zorgden 
ervoor dat de studenten de donateurs 
bedankbrieven schreven zodra ze het geld 
hadden ontvangen. We kregen zoveel 
mooie en ontroerende bedankbrieven die 
we altijd in de Nieuwsbrieven plaatsten.  
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Terugblik 
 

  

De stichting Tibet naar School werd 
opgericht in 1998. In dat jaar kwamen de 
initiatiefneemsters van de stichting, 
Marleen de Ruijter en Janneke Rentema 
in Tibet in contact met de Tibetaanse gids 
Tsering. Ze spraken met Tsering over het 
gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg 
op het platteland van Tibet. Tsering 
vertelde over de vervallen staat van de 
school in zijn geboortedorp zo’n 120 
kilometer ten noordoosten van de 
hoofdstad Lhasa en de moeilijke 
omstandigheden waaronder er les werd 
gegeven. 

Bij een bezoek aan de school bleek de 
situatie nog schrijnender dan Tsering had 
verteld. Het dak lekte en er zat geen glas 
in de ramen. De leerlingen zaten op de 
koude lemen vloer.  

Er waren nauwelijks schoolboeken, 
pennen en schriften. Aangrijpender nog 
was de toestand van de kinderen: ze 
zaten apathisch in de klas. Veel kinderen 
bleken honger te hebben: sommigen 
hadden een uur gelopen om bij de school 
te komen en zaten van 's ochtends negen 

uur tot laat in de middag op school zonder 
dat ze iets te eten hadden mee gekregen. 

  
 

De initiatiefneemsters besloten de school 
te helpen en richtten de Stichting Tibet 
naar School op. 

  

Tussen 1998 tot 2008 heeft de stichting 
veel voor het onderwijs en de 
gezondheidszorg op het platteland van 
Tibet kunnen doen. We ondersteunden 
uiteindelijk 9 basisscholen, waardoor bijna 
1000 leerlingen onderwijs kregen en we 
zetten drie kleine gezondheidscentra op, 
waardoor mensen op het platteland 
toegang kregen tot de meest elementaire 
gezondheidszorg. De leerlingen kregen 
iedere dag een lunch op school, zodat ze 
niet meer met honger de lessen hoefden 
te volgen. In 2004 startten we met een 
school voor beroepsonderwijs waar ruim 
15 leerlingen het vak van timmerman, 
kleermaker of schilder leerden. Ook 
plaatsten we groentekassen.  

  

 

  

In 2008 veranderde de situatie dramatisch. 
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Veranderingen na 2008 

In 2008 leidden de onlusten in de aanloop 
tot de Olympische Spelen in Beijing tot 
grote veranderingen en die hadden ook 
consequenties voor onze projecten. 
Chinese restricties leidden ertoe dat 
basisscholen geen hulp meer mochten 
ontvangen van buitenaf. Dat betekende 
dus ook dat de stichting geen steun meer 
mocht verlenen aan de basisscholen, 
maar alleen nog maar aan individuele 
leerlingen. Onze belangrijkste doelstelling, 
de ondersteuning van basisscholen op het 
platteland, was dus niet meer mogelijk.  

De stichting kon gelukkig wel haar 
doelstelling, het verbeteren van het 
onderwijs aan jonge Tibetanen, 
voortzetten. De stichting heeft sinds 2009 
tot op heden studiebeurzen aan bijna 200 
talentvolle jonge Tibetanen uit kansarme 
gezinnen voor de universiteit of 
hogeschool verstrekt.  

  

Meer dan ooit is het van belang dat jonge 
Tibetanen goed opgeleid zijn om 
uiteindelijk een kans te hebben op werk in 
de snel moderniserende maatschappij, die 
steeds meer bepaald wordt door 
Chinezen. 

De positie van de Tibetanen is er niet 
beter op geworden. We zouden heel graag 
onze ondersteuning voortzetten, maar de 
situatie aldaar maakt dat onmogelijk. 
 
Deze Nieuwsbrief sluiten we graag af met 
een bedankbrief van een van onze 
contactpersonen. 
 
Beste donateurs, 

 

  Als eerste wil ik jullie graag hartelijk danken 

voor al jullie inzet en donaties. Het betekent 

echt heel veel voor de studenten en hun ouders, 

en ze zijn vaak tot tranen geroerd als ze hun 

studiebijlage weer mogen ontvangen. En soms 

vloeien de tranen ook echt rijkelijk. 

  Al onze studenten komen uit nomaden 

families. Nou hebben deze families in eerste 

instantie so wie so al niet zoveel te makken, 

maar door de covid situatie is het nog 

moeilijker voor hun geworden. De nomaden 

leven uitsluitend van de verkoop van hun 

dieren, zij hebben geen enkel ander inkomen. 

Hoewel de rest van de wereld een manier heeft 

gevonden om met covid te leven, houdt China 

nog steeds vast aan de super strenge "zero-

covid policy" waardoor wij hier in China van 

lockdown naar lockdown gaan. Daardoor komt 

de economie dus stil te liggen, en de bevolking 

heeft geen geld meer. Ook op eten wordt 

bezuinigd, dus de nomaden kunnen hun vlees 

niet meer verkopen. Ze gaan dus van heel 

weinig naar vrijwel niets. Dus zeker de laatste 

jaren is jullie donatie zo ontzettend waardevol 

geweest. Zonder Tibet naar School waren er 

zeker geen studenten geweest die niet hadden 

kunnen afstuderen. 

  Tijdens de lockdowns gaan de lessen gelukkig 

wel online door, dus op zich heeft iedereen zijn 

studie in normaal tempo af kunnen maken. Wel 

vinden ze het heel lastig, dat online, omdat het 

bereik op de graslanden niet altijd even goed 

is. Soms moeten ze een berg beklimmen 

voordat ze voldoende bereik hebben om de 

hele les te volgen. Ze zitten dan tussen de yaks 

op het gras hun les te volgen. 

  Ik vertel de studenten dat de donaties uit 

Nederland komen, van particulieren, via een 

stichting. Zij vinden het heel bijzonder dat 

"gewone" mensen, die zij niet kennen, voor hun 

willen betalen. Veel zijn ondertussen van 

mening dat Nederlanders hele goede mensen 

zijn. Ze gaan dan Nederland opzoeken op hun 

mobieltjes, en komen er dan achter dat 

Nederland zooooo klein is, net ietsjes groter 

dan hun grasland, ze liggen helemaal in een 

deuk. En ze weten ook dat de premier op de 

fiets rijdt, ze komen inmiddels niet meer bij. 

Wat een raar land. En alles ligt onder het 

water. Ze snappen het maar niet. Maar goed, 

zo leren ze wat over Nederland en ze vinden 

het allemaal geweldig. 

Nogmaals hartelijk dank, jullie steun is echt 

levensveranderend voor hun. 
 

Jaarverslag 
Het financiële jaarverslag van 2021 staat 
op de site.  
 
Donaties 
We willen alle donateurs heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage de afgelopen 
jaren!  
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We werken niet met machtigingen, 
waardoor u zelf uw periodieke 
overschrijving moet stopzetten.  
Als de stichting over enkele jaren definitief 
stopt, zullen we volgens de statuten 
Ontbinding Artikel 12.2 handelen. 
 
Artikel 12.2 

Een eventueel batig saldo moet worden 

aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk 

overeenkomt met het doel der stichting.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dank jullie wel en Tashi delek! 
 

ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ 

བཀྲ་ཤིས་བདྗེ་ལྗེགས 
 
 

Wij wensen u, ook namens de 
leerlingen en studenten in Tibet, 
fijne feestdagen en een voorspoedig 
2023! 

 

 

 

 

         
 

 


